— Vijjdag vierden te St. Annaland Marinus
(toedegebuure en Tannetje Polderman hun gouden
bruiloftsfeest. Aan blijken van belangstelling,
ontbrak het hun niel ; de driekleur wapperde uit
menige woning. Het muziekgezelschap Accelerando
zou hun een serenade gebracht hebben, doch on-
gesteldheid van de oude vrouw verhinderde dit.

Goedegebuure is een der weinige ridders van
het Metalen Kruis in die gemeente. Hij heeft in
1830 te Antwerpen met moeite zijn leven gered
en nam later onder den hertog van Saksen-Weimar
aan den tiendaagschen veldtocht deel. Hij was
er getuige van, dat de hertog, toen hjj het bevel
ontving tot staking der vijandelijkheden, zijn hoed
— anderen zeggen zjjn degen — verstoord ter
aarde - wierp. i: hij van die dagen, van den
jjzeren berg bij Leuven en den daarop gevolgden
terugtocht spreekt, dan gevoelt men haast nog
de teleurstelling, die legerhoofden en minderen
toen ondervonden.
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